
Zondag 10 maart 2024 

Lezing: Johannes 6: 1 – 15 

Verkondiging 

 

“Ik wil geen boormachine maar een gat in de muur” 

Het is de reclameslogan van één van de internetplatforms waar je spullen kunt delen 

want delen neemt een enorme vlucht, vooral onder jonge mensen. 

De boormachine of de auto wordt gedeeld, 

tweedehands kleding of vintage is helemaal hip 

en er zijn allerlei gastvrijheidsnetwerken  

waardoor de hele wereld bij een ander een nachtje op de bank kan slapen 

en in plaats van angstvallig het eigen domein te beschermen 

delen jonge ondernemers ruimhartig hun kennis en ideeën. 

Zo wordt delen vermenigvuldigen 

want het verbindt mensen met elkaar, 

op een goedkope manier worden praktische problemen opgelost  

én het is ook nog eens duurzaam.  

 

Delen  = vermenigvuldigen.  

Wiskundig is dat onzin maar in de deeleconomie  is dat het motto 

én het is één van de grondwetten van Gods koninkrijk.  

Dat leert Jezus ons bij het meer van Galilea waar 5000 mensen bij elkaar zijn  

en Jezus aan Filippus vraagt:  “Waar kunnen we brood kopen om hen te eten te geven? “ 

Johannes zegt er met een knipoog bij:  “Hij stelde die vraag om Filippus op de proef  te 

stellen want Jezus wist al wat hij zou gaan doen”. 

En hoe graag Filippus ook zou willen, hij ziet geen enkele mogelijkheid en verzucht: 

“De nood is te groot. Wat hier nodig is, hebben wij niet in huis; geen beginnen aan. “ 

Ook de andere leerling, Andreas, is overweldigd door de grootte van de nood 

maar, anders dan Filippus,  gaat hij op zoek naar een oplossing 

en komt aanzetten met een jongetje dat vijf gerstebroden en twee vissen bij zich heeft. 

Het is een beginnetje, hoewel Andreas er zelf nauwelijks in gelooft  want sombert hij: 

‘Wat hebben we er aan met zoveel mensen?” 

Dat jongetje met zijn gerstebroden is een klein maar belangrijk detail 

want gerstebroden zijn het voedsel van de armen. 

Dit arme jongetje wil delen van het weinige dat hij heeft. 

En Jezus?  Ach hij had kunnen zeggen:  “Joh, wat aardig van je maar dit is niet veel soeps.  

Hier schieten we niet veel mee op. Ga maar gauw terug naar je moeder, 

Ik zal het zelf wel even fiksen”  

en met een groot gebaar had Hij manna uit de hemel kunnen laten regenen. 

Maar dat doet Jezus niet.  Hij kijkt niet naar wat er niet is maar maakt gebruik van wat er wel 

is, hoe weinig het ook lijkt. 



Hij neemt het, zegent het, breekt het en deelt het uit 

of nee….  dat delen laat Hij nadrukkelijk over aan zijn leerlingen 

want zij zijn Jezus handen en voeten om de honger in de wereld te stillen: 

honger naar brood, gerechtigheid, liefde. 

 

Het begon met dat ene jongetje dat wilde delen en misschien is hij daarmee 

wel  de vertegenwoordiger van een nieuwe generatie,  

die ons mee wil nemen naar een levensstijl van delen is vermenigvuldigen. 

Ze denken out of the box en niet in hokjes want het zijn wereldburgers die de krachten 

bundelen omdat ze geloven dat het delen van kennis, ideeën en goederen de wereld 

eerlijker en duurzamer maakt. 

Ze zijn er van overtuigd dat je met verdeeldheid  de problemen niet oplost 

en doen een beroep op onze politieke leiders om samen de wereldwijde problemen, 

zoals het klimaat, aan te pakken. 

Maar het is ook een oproep aan ons als samenleving om deelgenoten te worden 

in plaats van egoïstisch ons eigen ik te vermenigvuldigen. 

En het is zeker een oproep aan de kerken om de verdeeldheid achter ons te laten, 

want een verdeelde kerk krijgt de rekening gepresenteerd. 

En tegen wie sombert dat we te weinig hebben om te delen, zeg ik: 

“Kijk eens naar het kunstwerk van Christiaan Raab of naar dat jongetje dat   

het weinige dat hij heeft, wil delen waardoor het hele volk gevoed wordt.” 

Van delen wordt iedereen rijker. 

 

Natuurlijk…. het delen van je spullen, je liefde, je geloof, heeft ook een risico: 

want wie zegt dat het niet beschadigd wordt? 

Het is veiliger om het voor jezelf te houden, je op te sluiten in je eigen land, je huis, je hart 

maar word je daar uiteindelijk niet armer van? 

 

Delen is vermenigvuldigen  omdat God zegent en vermenigvuldigt wat wij, Zijn handlangers, 

in liefde delen. 

God rekent op ons en daarom: Ben jij, bent u, dat ene jongetje, dat ene meisje? 

amen 

 


